
Liturgie voor

Goede vrijdag

7 april 2023

voorgangers :  ds. Hugo Habekotté & 
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organist :  Piet George Klootwijk
lector :  Tiny Peitsman
m.m.v. :  Cantorij Ambacht-Oost 

   o.l.v. Niec Saarloos
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Goede vrijdag

Voorbereiding in stilte

Meditatieve muziek

Binnenkomst van de ambtsdragers

Welkom, inleiding

Wij volgen de weg van de Heer volgens het evangelie van 
Johannes 18 en 19 

1. Verraden en gevangen genomen 
(Johannes 18: 1-12, NBV)

Wij zingen met de cantorij: ‘De Geest heeft hem hiertoe 
gebracht’
Cantorij: couplet 1, 2 en 5; allen: 3, 4 en 6 
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2. Om de verleiding van de macht 
geen kans te kunnen geven 

    zocht Hij alleen de stille kracht 
van wat er staat geschreven. 

3. Wie in Gods schaduw wonen wil 
mag bij Hem overnachten. 
Wie bij Hem schuilt, gerust en stil 
kan daar zijn redding wachten.

4. Hij, die zijn engelen beval 
te waken bij jouw wegen, 

    Hij zal je gangen overal 
omringen met zijn zegen.

 
5. Zullen wij veertig dagen lang 

zelf Jezus' weg betreden, 
    en wordt met vasten en gezang 
    zijn strijd dan meegestreden?

6. Het is aan ons om in zijn spoor 
de uittocht te voldragen. 

    Dan breekt het licht van Pasen door, 
    voorbij aan alle vragen. 

2. Eerste verloochening (Johannes 18: 13-
18 NBV) 

Wij zingen met de cantorij: ‘Naam van Jezus hoog verheven’ 
Cantorij: couplet 1 en 3; allen: 2, 4 en 5 

1. Naam van Jezus, hoog verheven boven alle namen uit, 
U te loven vult ons leven, nu Gij ons de weg ontsluit.
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3. Sta ons liefdevol voor ogen, telkens als uw kruis verrijst, 
    en om mens'lijk mededogen U met Name eer bewijst. 

4. Doordat Gij u zo liet breken worden wij met U gevoed. 
    Brood en wijn heten de tekens waarin ik U zelf ontmoet. 
 
5. Naam van Jezus, alle talen stemmen in met dit gezang 
    dat uw liefde blijft herhalen, van U zingt, een wereld lang!

3. Bij de hogepriesters en opnieuw
verloochend 
(Johannes 18:19-27 NBV)

Wij zingen met de cantorij: 
‘Als de gekruisigde kijkt Hij mij aan’

Cantorij: couplet 1 en 2;  allen: 3 en 4

1. Als de Gekruisigde kijkt Hij mij aan,
omdat ook ik Hem dit aan heb gedaan.
Hij wordt veracht, wordt vervloekt en bespot,
lijkt in de nacht zelfs verlaten door God.
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Ik zweeg Hem dood, maar zijn ogen vol licht
houdt Hij nog altijd op mij gericht.
Refrein: Hoe zou ik ooit nog vrijuit kunnen gaan?
Jezus, Gekruisigde, zie mij aan!

2. Ik heb U met al mijn leugens verkocht.
Ik heb alleen maar mijzelf gezocht.
Ik heb ook zelf U met doornen gekroond,
kon niet geloven dat God in U woont.
Toch wordt mijn schuld door U dubbel betaald,
hebt Ge met liefde mijn naam herhaald.
Refrein: Hoe zou ik ooit nog vrijuit kunnen gaan?
Jezus, Gekruisigde, zie mij aan!
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4. Jezus gaat zwijgend de dood tegemoet.
Nu wordt het donker, zijn angstzweet wordt bloed. 
Harde verwijten en bittere spot
doden de mens die leefde met God.
Uw laatste woord sprak een moordenaar vrij.
Geldt uw genadewoord ook voor mij?
Refrein: Hoe zou ik ooit nog vrijuit kunnen gaan?
Jezus, Gekruisigde, zie mij aan!

4. Voor Pilatus (Johannes 18: 28-40 NBV) 

Wij zingen met de cantorij: 
‘Zoon van David, om de slagen’
Cantorij: couplet 1 en 2;  allen: 3, 4 en 5

1. Zoon van David, om de slagen, 
om de eenzaamheid zo groot, 

    waardig koninklijk gedragen 
in uw liefde totterdood, 

Refrein: zie mij, smekeling, hier staan,
zie mij met ontferming aan! 

2. Om de leugens om de listen, 
om het vonnis, het verraad 
waarmee men uw lot besliste, 
Gij de doodsnacht binnengaat,

Refrein: zie mij, smekeling, hier staan,
zie mij met ontferming aan! 
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3. Om uw alleszeggend zwijgen 
bij de klap in uw gezicht,

    om het vals, onwaar getuigen 
in dat onterecht gericht,

Refrein: zie mij, smekeling, hier staan,
zie mij met ontferming aan! 

4. Om de geest door U gegeven, 
liefde als uw laatste woord,

    – zelfs een moordenaar mag leven 
    omdat Gij zijn vragen hoort
Refrein: zie mij, smekeling, hier staan,

zie mij met ontferming aan! 

5. Om dit schandhout van het lijden, 
   deze last zwaar op de rug, 
   levensboom voor jood en heiden, 
   bloeiend hout vol goede vrucht,
Refrein: zie mij, smekeling, hier staan,

zie mij met ontferming aan! 

5. Veroordeeld (Johannes 19: 1-16a NBV) 

De cantorij zingt: ‘U vereer ik’ 
(The Adoration of the Crucified) 
1. U vereer ik, U vereer ik, 
    oerbegin van al wat leeft! 
    Zicht op God wordt ons gegeven 
    nu Gij, aan het kruis geheven, 
    stervend ons het leven geeft. 

2.
U vereer ik, U vereer ik, 
dankbaar kniel ik voor U neer.
Want uw uitgestrekte armen 
spreken van uw groot 
erbarmen: 
Gij hebt mij vergeven , Heer! 

3. 
U vereer ik, U vereer ik, 
mens als wij, maar hemels 
zaad! 
Al heb ik U ook verlaten, 
om uw liefde boven mate 
volg ik nu, waar Gij ook gaat
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6. Gekruisigd (Johannes 19: 16b-24 NBV) 

Wij zingen met de cantorij: Psalm 22: 1, 7
en 13
Allen: couplet 1 en 13; Cantorij: couplet 7

7. Het grauw dringt op, als honden van rondom,
    doorboort mijn hand en voet en brengt mij om.
    Mijn lijf verteerde tot de lege som 
    van mijn geraamte.
    Zij kennen voor een stervende geen schaamte,
    lachen hem uit die zich niet kan verweren,
    en delen reeds, al dobbelend, zijn kleren,
    hun tot een buit.
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13. Eet dan, die zit in 's werelds overvloed,
    of daal in 't stof wanneer gij sterven moet, -
    bij dood of leven, voor- of tegenspoed,
    zult gij toch allen
    voor Gods gerechtigheid ter aarde vallen!
    Ook het geslacht, dat nog niet is geboren,
    zal eenmaal van den Heer getuigen horen,
    dat Hij 't volbracht!

7. Gestorven (Johannes 19: 24-30 NBV) 

Het licht van de paaskaars wordt gedoofd

Cantorij en allen zingen Lied 590:

allen
2. De wereld gaf
    Hem slechts een graf,
    zijn wonen was Hem zwerven;
    al zijn onschuld werd Hem straf
    en zijn leven sterven.
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cantorij
3. Hoe slaapt Gij nu,
    die men zo ruw
    aan 't kruishout heeft gehangen.
    Starre rotsen houden U,
    rots des heils, gevangen.

allen
4. 't Is goed, o Heer,
    Gij hoeft de eer
    van God niet meer te staven.
    Leggen wij ons bij U neer,
    in uw dood begraven.

allen
5. Hoe wonderlijk,
    uitzonderlijk
    een sabbat is gekomen:
    eens voor al heeft Hij het juk
    van ons afgenomen.

Stilte en Inkeer

De Paaskaars wordt de kerk uitgedragen
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Liturgie voor
Paaswake

8 april 2023

voorgangers : pastores Annabell de Jong & 
  Petra Nijboer

organist : Hans Treurniet
m.m.v. : De Vredescantorij o.l.v. Jaap van Toor, 

    Niec Saarloos op viool 
  en gemeenteleden
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Paaswake

WAKEN IN DE DUISTERNIS

In het donker komen wij samen. Buiten brandt het vuur. 
Binnen bereiden wij ons in STILTE voor.

INTOCHT en LOF VAN HET LICHT

Gebed 

Wij zingen met de cantorij: 
“Lied van het donker naar het licht”

(Cantorij:)
Als het donker is, als het donker is,
(Allen:) breng dan licht in onze harten

(Cantorij:)
Nu het licht wordt, God, nu het licht wordt, God,
(Allen:) roep ons nu, roep ons tot leven

Intocht

Als de voorgangers binnenkomen met de brandende paaskaars: 

Voorzang: Licht van Christus  
Allen: Heer wij danken U

De voorgangers steken de kaarsen aan van de Bethelkerk, 
Vaartland -die symbool staat voor alle huizen in onze wijken-  en
één kaars voor de plekken van gedenken.  Daarna is er 
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gelegenheid om uw eigen huispaaskaars of de kleine kaars aan 
te steken. Deze worden daarna neergezet in de daarvoor 
bestemde schalen.

Terwijl we dit doen zingen wij: Lied 598

V. Wie slaapt – ontwaak! Sta op uit de dood! 
En Christus zal over u lichten. Hij zal in en bij u zijn! 

LOF VAN HET LICHT (wij gaan staan)

Wij zingen met de cantorij: Lied 600
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Cantorij: couplet 1 en 4; allen: 2, 3 en 5

2. Licht, geschapen, uitgesproken,
Licht, dat straalt van Gods gelaat,
Licht uit Licht, uit God geboren,
groet ons als de dageraad!

3. Licht, aan liefde aangestoken,
Licht, dat door het donker brandt,
Licht, jij lieve lentebode,
zet de nacht in vuur en vlam!

4. Licht, verschenen uit den hoge,
Licht, gedompeld in de dood,
Licht, onstuitbaar, niet te doven,
zegen ons met morgenrood!

5. Licht, straal hier in onze ogen,
Licht, breek uit in duizendvoud,
Licht, kom ons met stralen tooien,
ga ons voor van hand tot hand!

NACHT VAN HET GEDENKEN
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Lezingen uit de Thora

Vraag :   Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten?
Antwoord: Dit is de nacht van het gedenken dat hemel en aarde
gemaakt zijn en de mens geroepen is uit het duister tot het licht.

Lezing: Genesis 1: 1 - 3

Wij zingen met de cantorij: Lied 513
Cantorij: couplet 1 en 3; allen: 2 en 4

1. God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

2. God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

3. God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

4. God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Vraag: Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten?
Antwoord: Dit is de nacht waarin wij gedenken dat God Mozes 
roept om zijn volk te redden uit de onderdrukking.

Lezing: Exodus 3: 1-12a

Wij zingen: Lied 319: 1 en 2
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2. Mozes heeft het vuur zien branden 
    en hij werd uw knecht,
    laat ons voortgaan aan zijn hand 
    en wijs de weg.

Lezing uit de Profeten

Vraag: Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten?
Antwoord: : Dit is de nacht waarin we gedenken dat God zich 
laat vinden voor wie hem zoekt en dat er bij God altijd een nieuw
begin is.

Lezing: Jesaja: 55: 6-9

Wij zingen: Psalm 25: 2
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Vraag: Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten?

Meditatief vioolspel

V. De Heer is waarlijk opgestaan
A. JA WAARLIJK OPGESTAAN!
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De cantorij zingt: “In meines Herzens Grunde” 
uit de Johannes Passion van J.S. Bach

DOOPHERINNERING EN BELIJDENIS

V : Dit is de nacht waarin wij worden teruggebracht
naar de oorsprong van onze doop.
Ook wij zijn - net als Jezus, de Levende - door het water 
getrokken, bekleed met licht, beademd met nieuw leven.
Ook over ons is een nieuwe naam uitgesproken
en we gedenken deze nacht hoe ook wij
zijn weggeroepen uit dood en duisternis.

Het doopwater wordt in de doopvont gegoten.

Vernieuwing van de doopbelofte (we gaan staan)

V. Wij allen die eens gedoopt werden
en naar Christus genoemd zijn,
wij zijn gekomen om ons leven te vernieuwen
in het licht van de opgestane Heer.
Laten wij dan als uit één mond stem geven
aan wat ons ten diepste beweegt
en ons eens gegeven woord vernieuwen.
Wij spreken hier uit dat wij het leven aanvaarden
als een gave van God.
Hij heeft ons geroepen om de aarde te eren
en het leven te respecteren.

Geloofsbelijdenis

V: Wij geloven in God, Schepper van hemel en aarde,
die het licht geroepen heeft,
die ons ruimte en tijd geeft om te leven,
grond onder onze voeten, een dak boven ons hoofd,
een steun in de rug.
A: WIJ GELOVEN IN GOD DIE ONS DOET OPSTAAN EN ONS
NOOIT ZAL LATEN VALLEN.
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V: Wij geloven in Jezus die bij God hoort
als een zoon bij zijn vader,
die ons op het spoor van God brengt.
Die zich liet dopen,
liet onderdompelen in het water van de Jordaan,
als teken en herinnering aan de tocht door de zee,
de bevrijding uit het doodsgebied.
Die zijn grenzeloze liefde voor ons
met de dood moest bekopen.
Die kopje-onder ging, maar na drie dagen weer opstond.

A: DIE ONS OP WEG ZET NAAR HET VEELBELOVENDE
LAND, WAAR WIJ IN VREDE ALS BROEDERS EN ZUSTERS
SAMEN WONEN.

V: Wij geloven in de kracht van Heilige Geest,
de adem van God die ons leven inblaast,
die steeds weer orde schept in de chaos,
de puinhoop die we zo vaak van ons leven maken.

A: DIE ONS TROOST EN MOED GEEFT,
DIE ONS AANVUURT OP TE STAAN.
DIE ONS IN VUUR EN VLAM ZET
VOOR HET RIJK VAN GOD. AMEN.

Een ieder gedenkt zijn of haar doop.
Terwijl we dat doen, zingen we: 

Lied 256

Lied 344: 2  (we gaan zitten)
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HET PAASEVANGELIE

Lezing: Johannes 20: 1-18 
 
Wij zingen met de cantorij: Lied 630 
Cantorij: couplet 1, allen: 2, 3 en 4

1. Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in een bewogen nacht
een nieuwe lente ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wondren om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.

2. Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,
open uw dode oren;
kom uit het graf dat u omsluit,
kom uit en word geboren!
Toen heeft zich in het vroegste licht
de nieuwe Adam opgericht,
ons allen lang tevoren.

3. Al wat ten dode was gedoemd
mag nu de hoop herwinnen;

20



bloemen en vogels, alles roemt
Hem als in den beginne.
Keerde de Heer der schepping weer,
dan is het tevergeefs niet meer
te bloeien en te minnen.

4. Sta op! Hij gaat al voor ons uit,
de schoot van 't graf ontkomen.
De morgen is vol nieuw geluid,
werp af uw boze dromen.
Waar Hij, ons Hoofd, is voorgegaan,
is voor het lichaam nu vrij baan
naar een bestaan volkomen.

Gebed

Wij zingen: Lied 634: 1 en 2 “U zij de glorie” (staande)

1. U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens’lijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

2. Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede stralen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!  

Zending en zegen

Orgelspel
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U bent van harte uitgenodigd één van onze 
Paasmorgen vieringen mee te beleven.

Bethelkerk
9.45 uur zingen van
Paasliederen
10.00 uur Paasdienst

Pastor: Annabell de Jong
Orgel: Hans Treurniet
m.m.v.: Community Gospel Choir

Kerkcentrum 
Holy
10.00 uur Paasdienst

Voorganger: Ds. H. 
Habekotté
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